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Voorganger 
▪ ds. René de Reuver 

 
Organisten 

▪ Ko Zwanenburg en Berry van Berkum 
 
Nicolaïcantorij Utrecht 
 
Barokorkest Utrecht Company of Music 

▪ Giorgos Samoilis, viool 1 
▪ Elana Cooper, viool 1 
▪ Ewa Zolyniak, viool 1 
▪ Sara de Vries, viool 2 
▪ Jiska ter Bals, viool 2 
▪ Jael Vuijk, viool 2 
▪ Simone Siviero, altviool 
▪ Alaia Ferran, altviool 
▪ Gerda Marijs, cello 
▪ Daniël Muskitta, violone 
▪ Marta Blawat, hobo 1 
▪ Aleksandra Mutwicka, hobo 2 
▪ Emile Meuffels, trompet 1 
▪ Gerardo Gianolio, trompet 2 
▪ Marten van den Bijlaard, pauken 

 
Dirigent 

▪ Karel Demoet 
 
Lector 

▪ Anna van Kooten 
 
Koster 

▪ Kostersteam 
 
 
 

 
 

 
 
Illustratie 

Christ in the Rubble is een moderne icoon/illustratie van de Amerikaanse iconograaf Kelly 
Latimore, bekend om zijn eigentijdse, sociaal bewogen iconen. De afbeelding toont 
Christus tussen puin en verwoesting - een bewuste verwijzing naar hedendaagse 

conflictgebieden, met name Gaza. Volgens Latimore en de organisaties die met hem 
samenwerken, wil de icoon een holy pondering oproepen: een heilig nadenken over waar 
Christus vandaag geboren zou worden en waar hij te vinden is in menselijk lijden.  
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Om 22.00 uur slaat de koster de klok. Na een kort moment van stilte 
komen de predikant, ouderling en diaken binnen 
 
 

Voorbereiding 

 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
 
Cantorij And the Glory of the Lord (Jes. 40: 5)  
 G.F. Händel (1685-1759)  
 

And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh 
shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken 
it. 
 
En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren en door 
alle volken aanschouwd worden, want God heeft het 
gezegd. 

 
 
(allen gaan staan) 
 
 
Aanvangswoord 
 

V. In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest  
G. Amen 
V. Onze hulp is in de naam van de Heer 
G. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
 
Gebed van toenadering  
 
 
Vredegroet  
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Zingen  Komt allen tezamen  LB 477 
       Verzen 1, 4 en 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 4. O kind, ons geboren, 

liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

 5. Zingt aarde en hemel, 
zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
 
 
(allen gaan zitten)  

t. C.B. Burger (str. 1, 2, 4); Jan Willem Schulte Nordholt (str. 30; Gert Landman (str. 5), 
vrij naar ‘Adeste fidelis’, toegeschreven aan John Francis Wade / m. 18e eeuw?  
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Smeekgebed met aansluitend een Kyrie en Gloria 
 
Na het daarom zingen wij: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gloria  In dulci jubilo • LB 471 
 
1. (cantorij) In dulci jubilo, 

X onze vreugd is groot. 
Hartenwens geboren 
ligt kraaiend in het stro, 
staat als de zon te gloren 
bij moeder op haar schoot. 
Canta Domino, 
canta Domino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LB 301k / m. John L. Bell I - cantorij, II - allen 
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3. (allen) Hoor, heel de engelenschaar 

X jubelt gloria 
in excelsis Deo, 
o, waren wij ook daar. 
De aarde en de hemel 
ze zingen met elkaar 
nova cantica, 
nova cantica. 

 
 
 

 

Dienst van het Woord 

 
 
Groet V. De Heer zal bij u zijn. 
 G. De Heer zal u bewaren. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
 L. Lezing uit de Profeten: Jesaja 8, 23b - 9, 7 
 
 L. Dit is het woord van de Heer ! 
 
 G. Wij danken God !  

t. Andries Govaart, naar ‘In dulci jubilo’, anoniem ca. 1500 
m. ca. 1480 
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Zingen  Het volk dat wandelt in het duister • LB 448 
   
1. (allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. (cantorij) gij die hier woont in 't dal der tranen 

en van de schaduwen des doods, 
gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots 
Hij zich zijn witte weg zal banen. 

 
3. (allen)  Hij komt met vrede; en geen rampen 

geen oorlog en geen bitterheid 
zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 
geen laarzen die in 't duister stampen. 

 
4. (cantorij) Geen liefde gaat er meer verloren, 

de onderdrukking is voorbij, 
de dood is dood, nu juichen wij, 
er is een kind voor ons geboren. 

 
5. (allen) Er is een zoon voor ons gegeven, 

de Zoon van God die koning is, 
die 't licht is in de duisternis, 
de weg, de waarheid en het leven. 

 
  

t. Jan Willem Schulte Nordholt 

m. Frits Mehrtens 
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6. (cantorij) En alle andere vreemde namen: 
die wonderlijke raadsman heet, 
omdat Hij de geheimen weet 
van hemel en van aarde samen. 

 
7. (allen) En sterke God, die de gebeden 

verhoren zal, die overwint. 
Eeuwige vader heet dat kind, 
en vorst van eindeloze vrede. 

 
8. (cantorij) Dan zal de aarde voor ons allen 

het land van melk en honing zijn, 
het kind van God zal koning zijn, 
nooit zal de troon van David vallen. 

 
9. (allen) En alle, alle mensen samen, 

die zullen voor zijn aangezicht 
staan zingen in het grote licht. 
En Hij kent allen bij hun namen. 

 
 
 L. Lezing uit de brieven 
 
  Titus 2, 11-14  De goedheid van God 
 
 L. Halleluja ! 
 
 
 
Zingen  O wijsheid, daal als vruchtbare taal • LB 466 
   
1. (cantorij) O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 

Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord. 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
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3. (allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. (allen) Emmanuël, bewijs uw naam! 

wees uw belofte, neem ons aan, 
zegen het volk dat vrede wil, 
maak Israël gerust en stil. 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
  t. Willem Barnard / m. Frankrijk, 15e eeuw/Thomas Helmor 

 
 
 
          L. Lezing uit het heilig Evangelie ! 
 
  Lucas 2, 1-20  Geboorte van Jezus 
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Zingen   Stille nacht, heilige nacht • LB 483 

 
1. (cantorij) Stille nacht, heilige nacht! 

Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 

 
2. (cantorij) Hulploos Kind, heilig Kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

 
3. (allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  t. Johannes Yserinkhuysen, vrij naar Joseph Mohr 

- ‘Stille Nacht, heilige Nacht’ / m. Franz Gruber 
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Uitleg en verkondiging 
 
Moment van stilte en bezinning 
 
Cantorij Lift up your heads (psalm 24, 7-10) 

G.F. Händel   
 

Lift up your heads, o ye gates, and be ye lift up, ye 
everlasting doors, and the King of Glory shall come in! Who 
is this King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord 
mighty in battle. Lift up your heads, o ye gates, and be ye lift 
up, ye everlasting doors, and the King of Glory shall come 
in! Who is this King of Glory? The Lord of Hosts, He is the 
King of Glory 
 
Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige 
deuren, opdat de Koning der ere zal binnengaan! Wie is 
deze Koning der ere? De Heer, sterk en machtig, de Heer, 
geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, en 
verheft u gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere zal 
binnengaan! Wie is deze Koning der ere? De Heer der 
heerscharen, Hij is de Koning der ere. 
 

 
Gedicht 
 
 
Zingen  O kindeke klein 
  Tekst: Valentin Thilo / Melodie: J.S. Bach 
 
1. (cantorij) O Kindeke klein! O kindeke teer! 

Uit hoge hemel daalt Gij neer, 
verlaat Uws Vaders heerlijk huis, 
wordt arm en hulp'loos, draagt een kruis. 
O Kindeke klein! O Kindeke teer! 

 
 2. (allen) O Kindeke klein! O Kindeke teer! 

Gij zijt ons uitverkoren, Heer! 
Ik geef U heel het harte mijn, 
och, laat mij eeuwig bij U zijn! 
O Kindeke klein! O Kindeke teer! 

 
 
 
  



 

- 12 - 

Dienst van de gaven en gebeden 

 
 
Orgelspel Noël, Laissez paitre vos bètes 
 Jean-Jacques Charpentier (1734-1794) 
 
Collectedoelen 
 
1. Stedelijk doel - Huisvestingspot  
Helaas leven er ook in Utrecht veel mensen op straat, zelfs steeds meer. En als je 
eenmaal op straat leeft, is het overleven geblazen. Daarom hebben verschillende 
organisaties (Straatpastoraat, STIL, Stichting Dienstverlening Buitenlanders, Villa 
Vrede, Project Noodverband, Ubuntuhuis, Protestantse Diaconie Utrecht) de handen 

ineengeslagen voor een huisvestingspot. Op verschillende plekken, zoals bij Omduw 
of het Ubuntuhuis kloppen mensen aan die door ziekte of andere omstandigheden 
problemen hebben met het betalen van de huur. Vanuit de gezamenlijke 
huisvestingspot kunnen we deze periode overbruggen en bekostigen en zo erger 
voorkomen, zoals bijvoorbeeld uithuiszetting/dakloosheid. Met uw bijdrage kunnen we 
de huisvestingspot, waar veelvuldig een beroep op wordt gedaan, weer aanvullen en 

vele Utrechters in nood helpen. 
 
2. Muziekfonds 
Hopelijk heeft u genoten van de muziek. Een Kerstnachtdienst zoals deze brengt veel 
kosten met zich mee. Om dit te kunnen blijven organiseren hopen wij op uw gulle gift 
(we denken aan € 10,- p/p, maar we zijn dankbaar voor alles wat u missen kunt) aan 

het Muziekfonds van de Nicolaïkerk via onderstaande QR-code. Of maak een bedrag 
over op rekeningnr. NL64 RABO 0130 7194 98 o.v.v. Muziekfonds. Dank voor uw 
bijdrage! 
 
De gaven worden ingezameld aan het einde van de dienst in de houten schaal bij de 
uitgang. Doneer bij voorkeur digitaal: 
 

- scan de QR-code met uw telefoon 
- of doneer via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’. 

 
 
 

Gebed over de gaven 

Dankgebed en voorbeden 

  Na het ‘daarom bidden wij’: 
 
 
  

LB 368c / m. Wim Kloppenburg 

https://www.nicolaikerk.nl/uploads/klant553/files/Onze%20kerk%20app%20is%20live.pdf
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Stil gebed 
 
Gezongen ‘Onze Vader’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LB 369b / m. Willem Vogel 
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Zending en zegen 

 
(gemeente gaat staan) 
 
Zingen Eer zij God in onze dagen • LB 487 
 
1. (allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. (cantorij)  Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 

t. Willem Barnard 

m. Frans volkslied – ‘Les anges dan nos campagnes’ 
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3. (allen) Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
Zegen  
 
Gezongen ‘amen’   
 
 
Cantorij Halleluja 
 G.F. Händel 
 

Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigneth. 
Hallelujah! The Kingdom of this world is become the 
Kingdom of our Lord and of His Christ; and He shall reign 
for ever and ever. King of Kings, and Lord of Lords! And He 
shall reign for ever and ever, Hallelujah! 
 
Halleluja! Want de Heer, God Almachtig regeert! Halleluja! 
Het koninkrijk van deze wereld is het koninkrijk geworden 
van de Heer en Zijn Christus; en Hij zal heersen tot in 
eeuwigheid. Koning der koningen en Heer der heren! Hij zal 
heersen tot in eeuwigheid, Halleluja! 

 
Orgelspel Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 606 
 J.S. Bach (1685-1750) 
 

 
 
 
 
Agenda Nicolaïkerk  
 
▪ Donderdag 25 december, 10.00 uur • Eerste Kerstdag  

Voorganger: dr. Ronelle Sonnenberg 
Organist: Berry van Berkum 
M.m.v. de Vespercantorij Nicolaikerk o.l.v. Ko Zwanenburg, 
Carl Daleboudt, trompet, Henk Kraaijeveld, vocalist 
Feestelijke dienst met kerstspel en kerstliederen  

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer 
Jaargang 8, nummer 59 
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Midden in het rumoer 
 

Er hangt een stilte in december 
die niet verdoezelt wat er speelt. 

De wereld brandt op vele plekken, 
en niemand blijft er ongedeeld. 

 
Toch klinkt een stem door al dat breken, 

een oud verhaal dat nieuw wil zijn: 
dat licht begint waar mensen kiezen 

voor vrede, zelfs al lijkt het klein. 
 

In steden waar de sirenes huilen, 
in dorpen waar de hoop vervaagt, 

daar fluistert nog dat kind van vroeger 
dat liefde nooit de wapens draagt. 

 
En wij – met volle agenda’s, 

met nieuws dat zwaar op schouders rust – 
wij mogen dragers zijn van adem, 

van troost, van menselijkheid bewust. 
 

Misschien is kerst geen antwoord geven, 
maar luisteren naar wat ontbreekt. 
Een hand uitsteken naar de ander, 

ook als de wereld wankel leek. 
 

Zo wordt het licht niet overwonnen, 
maar sterker in het donker zelf. 

En groeit er, midden in het rumoer, 
een vrede die de angst overstijgt. 

 
Mira L. Vermeer 

 
 

 
 

Verdere informatie, ook over concerten in de kerk,  
vindt u op www.nicolaikerk.nl en www.nicolaiconcerten.nl 

 

http://www.nicolaikerk.nl/
http://www.nicolaiconcerten.nl/

